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Je hebt de dierenmarkt, en je hebt de

mensenmarkt,” schrijft Arnon Grun-

berg in zijn alternatieve Boekenweek-

geschenk Geweigerde Liefde (2002).

‘Op de dierenmarkt wordt vee verhan-
deld. op de mensenmarkt verwisselt liefde van eige-
naar. Ook daar geldt: er is vraag, er is aanbod, en zel-
den zijn die twee feilloos op elkaar afgestemd. Zij die
menen dat je economische wetten niet mag toepassen
op de liefde omdat dat onromantisch en kil zou zijn,
hebben, ironisch genoeg, vaak de minste scrupules bij
het uitzoeken van de koopwaar.’

Liefde als koopwaar, verhandeld op de mensenmarkt
- voor verstokte romantici kan de waarheid soms pijn
doen.

Acht jaar na Geweigerde Liefde zijn
de tijden voor de liefde als koop-
waar nauwelijks veranderd - de
mensenmarkt bestaat anno 2010
met dit verschil dat de
locatie van de marktplaats is ge-

nog steeds,

wijzigd en gemoderniseerd, wat wil
zeggen: gedigitaliseerd. Zoals twee-
dehands auto’s en overbodig tuinmeubilair aan onbe-
kenden worden aangeboden op internet, zo wordt ook
de koopwaar die liefde heet op internet verhandeld.
Voor tweedehands auto’s is hiervoor — hoe toepasse-
lijk - de website Marktplaats.nl in het leven geroe-
pen, voor de liefde schieten tegenwoordig datingsites
te hulp.

Die datingsites heten niet Mensenmarkt.nl, zoals je
op basis van Grunbergs Geweigerde Liefde zou ver-
wachten, maar luisteren naar zinnenprikkelende na-
men als Partnerwereld.nl of Relatieplanet.nl. Daar,
maar ook op de misleidende en als sociale netwerken
vermomde datingsites Facebook, Twitter en Hyves,
wordt de liefde tegenwoordig even snel van de hand
gedaan als aandelen op een beursvloer. Ook de men-
senmarkt moet met zijn tijd mee, en omdat tijd kost-
baar is, speelt de liefdeshandel zich niet meer af in
een café op het stadsplein, in de bedrijfskantine of op
buurtfeestjes, maar op de laptop achter het bureau. Er
moet immers vooruitgang zitten in het leven.

De datingsite als digitale beursvloer voor verhandel-

bare liefde leek me een dankbaar onderwerp voor een
vrolijke, eigentijdse roman. En zo verscheen in mei
2009 mijn boek Hoi, leuk dat je mijn profiel bekijkt!,
“een ‘rauwmantische’ zedenschets over de zoektocht
naar onvoorwaardelijke liefde in de grote stad,” zoals
in de Playboy van oktober van dit jaar stond te lezen.
Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen.
Bekentenis nummer een: ja. ik heb ingeschreven ge-
staan op een datingsite. Bekentenis nummer twee:
nee, het boek is in de verste verte geen getrouwe
weergave van de werkelijkheid. Uiteraard niet, zou ik
willen zeggen. Niet alleen staat er duidelijk ‘roman’
op het omslag, bovendien zou de onconventionele
(volgens de Volkskrant zelfs ‘deprimerende’) titel bij
een geoefend lezer toch op z'n minst enige argwaan
moeten wekken. Maar misschien had ik in plaats van
het uitroepteken aan het eind van de titel beter het
ironieteken kunnen gebruiken. Je moet de mensen
zo nu en dan een handje helpen.
Geen getrouwe weergave van de werkelijkheid dus.
Bekentenis nummer drie: die werkelijkheid was nog
veel erger.
In de periode dat ik zaken deed op de digitale
beursvloer waar liefde wordt verhandeld, heb ik
kunnen constateren dat de handelswijze van man-
nen en vrouwen er nauwelijks van elkaar verschilt:
voor iedereen is de digitale beursvloer de eerste
weken volslagen onbekend terrein. met gruwelijke
inschattingfouten. overhaaste verkopen en blinde
paniekaankopen tot gevolg. Hiermee is het woord
gevallen dat de stemming van de handelaren op de
digitale beursvloer het best weergeeft: blinde paniek.
Ik zal dit toelichten.
Sinds enkele jaren is er vooral in de grote steden
sprake van een fenomeen dat luistert naar een even
huiveringwekkende als ladingdekkende naam: het
Dertigersdilemma, dat wat mij betreft\overigens ook
moeiteloos het Twintigersdilemma gendemd zou mo-
gen worden, maar dit terzijde.
Dit dilemma komt er in het
kort op neer dat de verleiding
in de grote stad voor (voorna-
melijk vrijgezelle) dertigers en
twintigers op iedere straathoek
lonkt, waardoor zij zéveel keu-
zemogelijkheden hebben dat
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ze niet meer durven of kunnen
kiezen, uit angst de verkeerde
keuze te maken. Niet alleen het
kiezen van de juiste partner komt
hierdoor onder grote druk te
staan, ook aardser zaken als het
solliciteren op een nieuwe baan,
het (ver)kopen van een huis, het invullen van vrije
tijd met vrienden of het plannen van een vakantie
worden onoverkomelijke problemen. De mensen ra-
ken in paniek, en net zoals een bang hertje op de
snelweg als bevroren in uw koplampen kijkt, is de
primaire reactie van de vrijgezel bevriezing. Stilstand.
Apathisch blijven zij staan, en kiezen ervoor om niet
te kiezen. Wie niets doet, hoeft nooit te corrigeren.
Een nieuw huis of nieuwe baan kiezen is al geen pret-
je (laat staan een vakantie plannen), maar de intrede
van het Dertigersdilemma leert ons dat een volwassen
relatie aangaan voor zowel mannelijke als vrouwelijke
singles anno 2010 een vrijwel onmogelijke opgave
lijkt te zijn geworden. Op het toppunt van hun pani-
sche zoektocht wenden zij zich derhalve tot daten op
internet, waar zij alle opties om zich onvoorwaardelijk
aan iemand te binden tot in den eeuwigheid kunnen
openhouden.

Door steeds weer nieuwe afspraakjes te maken, steeds
weer met nieuwe onbekenden een liefdeloze nacht
met een wanhopig woedewipje door te brengen. en
je steeds weer bij iedere afspraak af te vragen of het
met wéér een ander niet téch nog leuker zou kun-
nen zijn, lijkt de digitale beursvloer waar liefde wordt
verhandeld op een atletiekbaan voor bange vrijgezelle
verspringers: iedereen neemt een aanloop. maar nie-
mand is van plan daadwerkelijk af te zetten.
Misschien zijn ze moe geworden van het rennen waar-
door ze niet meer in staat zijn de koopwaar die liefde
heet zelf uit te zoeken.

Dat zal de volgende ontwikkeling zijn op de digitale
beursvloer: datingsites die vrijgezellen een nieuwe re-
latie met onvoorwaardelijke liefde op bestelling aan
huis afleveren, als een pizza ai funghi. Ook dit zal de
verstokte romantici als onromantisch en kil in de oren
klinken, maar ik herhaal: er moet vooruitgang zitten
in het leven, ook in de liefde. %




