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CAVALLI CLUB

Een NIEUWE LENTE, tyjd voor een nieuw geluid!
Na de horrorwinter snakken we naar ZON, STRAND,
CLUBS & COCKTAILS. Maar wat nou als het ook een

horrorlente wordt? OP NAAR DUBAI!

CAVALLI CLUB
Fairmont Dubai, Sheikh
Zayed Road, Dubai, UAE
cavalliclubdubai.com

dub-
ieuze Nederlandse ex-

ep, Dubai. Het

pat woordgrapje ‘Doei!
Bye!” over deze luxe belasting-
vrije speeltuin met zandbak is
ons bekend, maar de vraag is:
in welke clubs smijt men na
het werk de bakken onbelaste
dirhams lachend over de balk?

Navraag leert dat er vijf clubs
zijn waar een newbie Dubai-
duizend-en-één-nachtvlinder

Bezocht door:

Naomi Campbell naartoe moet. Zuma (goddelij-

ke sushi, lijpe cocktails, in-house
dj Adrien Callier), Okku (relaxte
luxe lounge-Japanner), Mahiki (tro-
pische verrassing), Caramel (vergeet
............... niet een rijke sjeik te scoren) en het
foutste wat nachtelijk Dubai te bieden
heeft: de Cavalli Club. Een heerlijke
partytent die in ordinair Mokum aan
Zee niet zou misstaan, ware het niet dat
deze super-de-luxe tberclub alleen al
aan de omni-aanwezige, aan het plafond
bengelende Swarovski-kristallen, dertig
miljoen dollar kwijt was.
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Cavalli? Is dat prins ‘blingbling’ Roberto
Cavalli himself? No shit, Sherlock: de in-
gang verraadt niets van de weelde van-
binnen, maar een wenteltrapje leidt ons
naar een spectaculaire jungle van mu-
ziek, drank, poemapoefjes, bediening
in matching zebragileges, vijf megabars,
roze-paars-geel-rood-verschietende eier-
lampen, knappe heren in strakke pak-
ken (rijk) en knappe dames in nog veel
strakkere jurkjes (arm) die zich de flessen
aangeboden prik gespeeld verveeld laten
welgevallen. Helemaleuk! Wi zeggen:
klaar voor de start... BAM!

Gesoigneerde sjeiks, mucho macho’s en
poenerige zakenmannen sloven zich uit
voor de meigjes, terwijl enkele celebs
en sportsterren naar beveiligde gebie-
den worden geleid. Je verveelt je hier
geen moment. Met een dikke 9 op de
Jackie Schaal van Fout valt het afscheid
ons zwaar als we de Cavalli uitgeput om
07.00 uur verlaten, al is die opkomende
zon wel lekker. Maar we komen snel te-
rug. Na de volgende horrorwinter that is.
Voor nu:‘Doei! Bye!'m

TEKST MARTIN BRESTER BEELD CAVALLI CLUB DUBAI



